Herdenking 4 mei 2024

Namens de hist ver Annen heet ik u allen van harte welkom. In het bijzonder
wethouder Kiena ten Brink, de leerlingen en leerkrachten van de Eshoek,
muziekvereniging Drenthina en de leden van “d Anner Zangoelen”

Mijn naam is Geert Anninga, lid van de werkgroep herdenkingsmonument.

Deze werkgroep bestaat verder uit Klaas Behling, Arjan de Jonge, Geert Dekker

Wij vinden het fijn en stellen het zeer op prijs dat u hier met zovelen bij de
tweede herdenking in Annen wilt zijn.

Dit jaar is het 79 jaar geleden dat we werden bevrijd.

Een paar jaar geleden is het initiatief genomen een herdenkingsmonument in
Annen op te richten.

Dit ter nagedachtenis aan zes jonge mensen uit Annen die door
oorlogshandelingen om het leven gekomen zijn in Duitsland en Nederlands-
Indié. Hun namen zullen later nog worden gemeld.

Jaarlijks op 4 mei zullen we op deze plaats in Annen de slachtoffers van de
Tweede Wereldoorlog in Europa en in Zuid-Oost Azie en ook de slachtoffers
van oorlogssituaties en vredesoperaties waarbij Nederland betrokken was na
de tweede wereldoorlog herdenken.

We mogen het verleden en de offers beslist niet vergeten.

Mark Dijkhuis schreef de mooie treffende woorden: Wie de geschiedenis niet
kent, kan het heden niet begrijpen.



Dat vrede en vrijheid niet vanzelfsprekend zijn, hebben we het afgelopen jaar
weer dagelijks ervaren. Dit monument omarmt de vrijheid en een ieder die zich
ervoor inzet, hier of elders. Het monument wil verbinden tussen toen en nu,
bruggen slaan tussen de verschillende gevoelens die mensen met zich
meedragen. Zo wil dit monument recht doen aan het verleden én perspectief
bieden. NU en in de toekomst.

Het programma voor vanavond ziet er als volgt uit. Er zal worden gesproken
door Kiena ten Brink wethouder van onze gemeente, directeur van de Eshoek
Anja Gerding en door kinderen van de Eshoek.

De leerlingen van De Eshoek hebben via het project Adopteer een

monument dit herdenkingsmonument geadopteerd. Samen hebben we het
monument schoongemaakt en het terrein eromheen weer netjes gemaakt.
Door een gastles van Albert Rademaker en Henk Boelens hebben ze het verhaal
achter dit herdenkingsmonument ontdekt. Ze hebben geleerd wat herdenken is
en waarom het belangrijk is om de verhalen uit de oorlog door te geven.

In de klas hebben de leerlingen allemaal hun eigen herdenking voorbereid door
het schrijven van een gedicht. Uit zowel groep 7 als groep 8 zijn er twee
gedichten die hier voorgedragen worden.

De muziek zal worden verzorgd door muziekvereniging Drenthina.

Om drie minuten voor acht zal de klok worden geluid, daarna zal een lid van
muziekvereniging Drenthina de taptoe brengen, om acht uur zijn we twee
minuten stil, daarna wordt het Wilhelmus ten gehore gebracht.

Vervolgens zullen er kransen en bloemen worden gelegd.

De kinderen van de OBS de Eshoek, leden van d’Anner Zangoelen en
muziekvereniging Drenthina hebben het lied d’r giet gien dag veurbij
ingestudeerd. De tekst heeft u uitgereikt gekregen. Dit zullen zij tot slot voor
ons zingen.



We willen niemand vergeten, daarom noemen we geen namen, maar de
mensen die een bijdrage geleverd hebben aan deze herdenking, willen we heel
hartelijk bedanken voor hun hulp.

Dit is het einde van deze plechtigheid.
Voor wie er behoefte aan heeft om nog even na te praten, staat er koffie en
thee klaar.

Wij wensen iedereen wel thuis en zien u graag volgend jaar weer bij de
dodenherdenking hier in Annen.
Hartelijk dank.



