4 mei Annen: Vrijheid vertelt

Vandaag herdenken we iedereen die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, waar
ook ter wereld is omgekomen of vermoord in oorlogssituaties of tijdens vredesmissies.

Dat doen we met herdenkingsbijeenkomsten en twee minuten stilte door het hele land.

Ook sinds vorig jaar in Annen.

Het thema 'Vrijheid vertelt’ vormt dit jaar de rode draad door alle herdenkingen en
vieringen. De afstand tot de Tweede Wereldoorlog wordt ieder jaar groter.

79 jaar na de oorlog zijn er nog maar weinig mensen die ons uit de eerste hand kunnen
berichten over de oorlog en het persoonlijke belang van vrijheid.

Wel heeft bijna iedere Nederlander via overlevering te maken met de Tweede Wereldoorlog
of andere oorlogen sindsdien.

De verhalen en ervaringen van soldaten, onderduikers, verzetshelden, burgers en van
degenen, die terugkwamen uit de kampen, maken indruk.

Het is belangrijk om de verhalen te blijven vertellen, te delen en te herhalen. Opdat wij nooit
vergeten.

De overtuiging dat dit nooit meer mag gebeuren was groot en leeft gelukkig nog steeds.
Toch zijn oorlogen en conflicten sindsdien niet weg geweest.

Sterker nog: de conflicten van vandaag laten juist zien dat vrede en veiligheid ontzettend
kwetsbaar zijn.

Voor je het weet is het er niet meer.

Daarom is deze plek, dit herdenkingsmonument zo belangrijk.

Gedenk de offers, maar ook: omarm de vrijheid.

Het vertelt het verhaal van oude wonden en van een gezamenlijke toekomst.

Dit monument wil dan ook verbinden tussen toen en nu. Bruggen slaan tussen al die
verschillende gevoelens die mensen met zich meedragen. Recht doen aan het verleden en
perspectief bieden. Nu en in de toekomst

Vertellen, lezen en schrijven over onze geschiedenis is van belang omdat het ons inzicht geeft
in hoe we nu samen leven of juist waarom het soms even niet zo goed lukt.

Het leert ons: vrede en vrijheid is geen vanzelfsprekendheid.

Het is iets dat continue actie, aandacht en woorden nodig heeft en overgebracht moet
worden op de volgende generaties.

Daarom is het ook zo mooi dat de kinderen van de school betrokken zijn bij deze herdenking
en dit monument.

Het thema vrijheid wordt d.m.v. gastlessen op school vertelt, opdat de verhalen en de
herinneringen niet verloren gaan.

De kinderen, op hun beurt omarmen het monument. Ze hebben het geadopteerd en zorgen
voor het onderhoud. Ook hebben ze gedichten geschreven waarvan een aantal straks
worden voorgelezen. Zo wordt de vrijheid vertelt en onderhouden.



Morgen vieren we de vrijheid. Het is belangrijk dat we dat vieren. Maar niet zonder te
beseffen dat die vrijheid heel kwetsbaar is.

We mogen daarom nooit vergeten welke verschrikkelijke gebeurtenissen allemaal hebben
plaatsgevonden en nog steeds plaatsvinden.

Alleen dan kunnen we onze vrijheid echt op waarde schatten.

Het mag dan 79 jaar geleden zijn dat we zijn bevrijd: de boodschap die we uitdragen is
belangrijker dan ooit.

Vrede is het grootste cadeau dat je krijgt, het belangrijkste om te bewaren en het meest
kostbare geschenk om door te geven.

Daar moeten we met zijn allen keihard voor blijven werken, elke dag opnieuw. Dat hoeft niet
altijd met grote woorden. Het zit juist ook in de kleine dingen en het begint bij jezelf.

Stel jezelf eens de vraag: wat doe ik eraan om bruggen te slaan in tijden van polarisatie?
Om verwijdering te voorkomen? Om haat en discriminatie de wereld uit te helpen?
Om oorlog en geweld tegen te gaan en bij te dragen aan vrede en beschaving?

Het begint met kleine stappen. Gewoon door een beetje rekening te houden met anderen en
anderen te respecteren. Ook als je het niet met elkaar eens bent. Voor iedereen moet ruimte
zijn in onze samenleving. Door bewust te handelen en niet stilzwijgend toe te kijken, dragen
we bij aan vrede en veiligheid voor een ieder. De invulling van dat besef is de taak die voor
ons ligt.

Herdenkingen zoals deze helpen ons dat te realiseren. We moeten ons blijven inzetten voor
een wereld waar iedereen er toe doet, we niet wegkijken van onrecht en we samenwerken
om een betere toekomst te creéren.

Zeker in deze tijd, waarin het soms lijkt alsof we weinig hebben geleerd van ons verleden, is
het noodzakelijk om je bewust te zijn van jouw plek in de maatschappij.

Straks zijn we 2 minuten stil. Altijd een bijzonder en belangrijk moment.
We herdenken alle slachtoffers waaronder ook diegenen op dit monument.

e Arend Kors

e Jan Ottens

e Trientje Soegies
e Harm Nijborg

e Roelie Reitsema
e Hindrik Redeker

We gedenken de offers die zij hebben gebracht, want het zijn die offers die ons het grootste
goed hebben gebracht: de vrijheid waar we nu al 79 jaar in leven.



